Verlossing

Uit een duistere boom... verdwaald

is een vlinder neergedaald.

Zonder te aarzelen is zij geland,

op mijn uitgestoken hand.

Een gelukkig einde aan al mij dromen
en zij heeft mij meegenomen...

Verdrietig laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man,
onze vader, schoonvader en opa

Engelbert van Otterloo

Rotterdam, 9 oktober 1930 Rotterdam, 17 augustus 2017

Grada

Diana in dierbare herinnering
Niels en Mariska
Lars en Barbera

Rob en Eveline

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in de aula van crematorium
"De Ommering", Oprelseweg 3 te Spijkenisse op woensdag 23 augustus
om 9.30 uur, waarna de plechtigheid zal plaatsvinden.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de condoleanceruimte
van het crematorium.

Bep verblijft thuis in zijn vertrouwde omgeving.
Liever geen bezoek.



